
 

 

Verslag weekend  Bellem 
 

Donderdag 4 september 2025: 

  Lichte verwarring na een telefoontje, van een deelnemer aan het weekend, dat ik kreeg op donderdagavond. 

  Onze staanplaats te Bellem, zou volledig vol staan en er zou zelfs geen plaats meer zijn voor onze club. 

  Dan maar contact opgenomen met de inrichters Mieke en Joost. 

  Volgens hen was dit bijna onmogelijk, er is daar toch plaats genoeg? 

  Voor alle zekerheid is Joost in allerijl toch nog alleen vertrokken om ter plaatse alles te gaan bekijken … 

  … En wat dacht je, idd er was nog plaats genoeg, er stonden maar 5 motorhomes die de vrijdagmorgen nog 

  vertrokken. We konden dus vrijdag met de volledige club op Vaart Noord staan. 

 Vrijdag 5 september 2025: 

  Vanaf 12u komen de deelnemers mondjesmaat toe. 

  Iedereen was vrij en had de keuze om te chillen, wandelen, ijsje eten, fietsen, ….. 

   

   

   

   



 

Zaterdag 6 september 2025 – voormiddag: 

  Er stond een bezoek aan een unieke plek op het programma. 

  Het was  een echte saffraanboerderij! Je hoort er niet vaak over, want saffraan is een van de duurste specerijen   

  ter wereld en wordt meestal geassocieerd met landen zoals Iran, India of Spanje. Maar ook in onze regio zijn er 

  mensen die deze prachtige en delicate specerij met veel passie kweken. En wat een ervaring was dat! 

  Saffraan wordt gewonnen uit de bloem Crocus sativus, ook wel de saffraankrokus genoemd. De felpaarse 

  bloemetjes bloeien maar één keer per jaar, meestal in oktober. In elke bloem zitten drie dunne rode draadjes: de 

  stampers. En dat is de saffraan. 

   

  Nathalie vertelde ons dat het kweken van saffraan veel geduld en precisie vraagt. De bollen worden in de zomer 

  geplant. De plant heeft zon nodig, maar ook goed doorlatende grond. Na een paar maanden groeien de bloemen 

  op uit de grond, en dan is het tijd om snel te handelen… 

  Saffraanbloemen moeten met de hand geplukt worden, en dat nog wel vóór ze helemaal open gaan. Dat 

  betekent vroeg opstaan! Vervolgens worden de rode stampers uit de bloemen gehaald – ook weer met de hand 

  – en daarna voorzichtig gedroogd. Voor 1 gram saffraan heb je ongeveer 150 bloemen nodig. Geen wonder dat 

  het zo kostbaar is! 

   

   

   



   

  Saffraan heeft een subtiele, bloemige smaak en geeft gerechten een prachtige gele kleur. Je kent het misschien   

  van paella, risotto alla milanese of zelfs in gebak en thee. Op de boerderij mochten we proeven van een hapje 

  Appel – Brie – SaffraanSiroop, Peperkoek – rabarbermoes – saffraan en likeur met saffraan. 

   

   

   

   

   

  Heerlijk! Het had iets warms en licht kruidigs, zonder te overheersen. 

  Het was een superinteressant en inspirerend bezoek. Het is indrukwekkend hoeveel zorg, tijd en liefde er in een 

  paar draadjes saffraan kruipt. We kijken vanaf nu met heel andere ogen naar dat kleine potje in de keukenkast.   

  Na dit bezoek willen we het zeker eens zelf proberen in een recept!  
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Zaterdag 6 september 2025 – namiddag: 

  Mieke en Joost besloten eens iets helemaal anders te doen. Geen klassieke musea, geen stoffige 

  tentoonstellingen… maar: een bezoek aan het Gekke Fietsen Museum in Merendree! 

  En geloof me: de naam zegt álles. Wat een knotsgekke, originele en vooral hilarische ervaring! 

  Het museum is een verzameling van de meest bizarre, originele en creatieve fietsen die je je maar kunt 

  voorstellen – en die je ook écht mag proberen! Denk aan fietsen met vierkante wielen, omgekeerde besturing, 

  reuzenpedalen, zadel op z’n kop, of fietsen die draaien zodra je probeert rechtuit te gaan. Echt, fysiek én 

  mentaal uitdagend! 

  Het museum ligt op een charmante locatie in Merendree, en wordt gerund door enthousiaste mensen, zoals 

  Wim, met een grote passie voor fietsen én humor. Het is geen klassiek museum waar je stil moet zijn en nergens 

  mag aankomen – hier mag je overal op, in en tegenaan botsen. Letterlijk. 

  Na een korte uitleg begon het leukste deel: testen! Je waant je al snel in een soort circusparcours vol rare 

  constructies. We hebben gelachen, gevallen, bijgestuurd, gesukkeld, en vooral heel veel plezier gehad. 

  Er was altijd begeleiding in de buurt, dus alles gebeurde veilig. Maar dat hield ons niet tegen om stevig uit de 

  bocht te vliegen – figuurlijk én soms letterlijk. 

  Een echte aanrader. Niet alleen omdat het zo origineel is, maar omdat je weer even helemaal kind mag zijn. Je 

  vergeet je smartphone, je agenda, je stress – en je focust alleen nog op rechtop blijven op een fiets die dat 

  onmogelijk maakt. 

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   



Zondag 7 september 2025 – voormiddag: 

  We kunnen beginnen aan onze gelukswandeling: even stilstaan bij wat telt. 

  Soms heb je niet veel nodig om je goed te voelen. Een beetje frisse lucht, een rustig pad, en de tijd om gewoon… 

  te zijn. Dat ontdekten we tijdens onze gelukswandeling – een bijzondere wandeling waarbij het niet om 

  kilometers of snelheid gaat, maar om rust, bewustzijn en kleine gelukjes. 

  Een gelukswandeling is geen gewone wandeling. Het is een tocht waarbij je bewust vertraagt, je zintuigen opent 

  en je aandacht richt op de dingen die je normaal snel voorbijloopt: het ruisen van de bladeren, het zonlicht dat 

  door de bomen valt, de geur van nat gras, of het gevoel van de wind op je gezicht. 

  Onderweg stonden we stil bij reflectiemomentjes: we moesten korte opdrachten uitvoeren. 

  We vonden het verrassend verhelderend. We lopen vaak door het leven zonder écht stil te staan.  

  Deze wandeling herinnerde ons eraan dat geluk vaak te vinden is in kleine dingen, als je maar even stopt om ze  

  op te merken. 

   

   

   

   



   

 

Zondag 7 september 2025 – namiddag: 

  We vertrokken met een enthousiaste groep fietsers voor een mooie tocht langs het knooppuntennetwerk in de 

  streek rond Bellem.  

  Onderweg genoten we van het typisch Vlaamse platteland: uitgestrekte velden, kleine bossen, en rustige 

  landelijke wegen, ideaal voor een ontspannende fietstocht. 

   

  Na een aangename rit bereikten we het charmante dorp Poeke, waar het imposante Kasteel van Poeke 

  verscholen ligt tussen eeuwenoude bomen. Het kasteel, dat dateert uit de 18de eeuw, is omgeven door een 

  romantisch kasteelpark met vijvers, bruggetjes en sierlijke dreven. 

  Hoewel het kasteel zelf momenteel niet toegankelijk is voor het publiek (tenzij bij speciale gelegenheden), 

  konden we wel genieten van de prachtige kasteeltuin. De tuin biedt een vredige omgeving om even te pauzeren, 

  te picknicken of gewoon rond te wandelen. 

   

  Na het bezoek zetten we onze tocht verder richting Bellem, opnieuw via het knooppuntennetwerk. Iedereen 

  keerde voldaan terug na een gevarieerde namiddag vol natuur, beweging en cultuur. 

   

   

   



   

   

 

Dank aan Mieke en Joost voor het organiseren 

              van dit speciale weekend! 
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